
 Mag je nog blij zijn als 
 iemand dood is? 

 Doen alsof je 
 leeft/dood bent, kan 

 dat? 

 Hoe lang duurt “voor 
 altijd”? 

 Kun je praten met de 
 dood? 

 Kan iemand die dood is 
 er toch nog zijn? 

 Hebben dieren verdriet 
 als een ander dier/hun 

 baasje dood gaat? 



 Is verdriet in de zomer 
 hetzelfde als in de 

 winter? 

 Waar ben je als je 
 dood bent? 

 Als je dood bent, zijn 
 je gedachten dan ook 

 weg? 

 Kun je vrienden zijn 
 met iemand die dood 

 is? 

 Heeft de dood een 
 kleur? 

 Welke geur heeft de 
 dood? 



 Waar ga je heen als je 
 dood bent? 

 Hoe groot kan verdriet 
 zijn? 

 Kan de dood ook goed 
 zijn? 

 Weet je het, als je 
 dood bent? 

 Besta je nog als je 
 dood bent? 

 Waar (in je lichaam) 
 zit verdriet? 



 Word je na de dood 
 iets anders? Wat dan? 

 Kun je praten met 
 iemand die dood is? 


